UITGANGSPUNT LIVING WATERS CHURCH

Geloofsbelijdenis

1. |k ben een christen die door mijn geloof in Jezus
Christus, Mijn Heere en Verlosser, door Zijn dood en
opstanding verzekerd ben van eeuwig leven, gered
van het eeuwige oordeel van God (Joh. 3:16-18, Rom.
3:23-26).

2. |k geloof dat Jezus Christus precies is wie Hij
beweerde te zijn (Jes. 53:6, Matt. 26:64, Mark. 14:62,
Luk. 22:70, Joh. 4:25-26, 6:29, 8:58, 11:25-27, 14:6-7,
15:5).

3. |k heb mijn zonden beleden en ben in Christus een
nieuwe schepping geworden (1 Joh. 1:9, 2 Kor. 5:17).

4. In gehoorzaamheid aan de Bijbel, onderschrijf ik dat
dopen in water een noodzakelijke stap van
gehoorzaamheid aan Christus is. Door de doop
identificeer ik mij persoonlijk met de dood,
begrafenis en opstanding van Jezus en ik laat openlijk
mijn toewijding als discipel van Jezus zien (Kol. 2:12,
1 Pet. 3:21).
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Wij geloven in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament in hun oorspronkelijke geschriften.

Wij beschouwen de Schriften van het Nieuwe Testament als definitief aangaande de autoriteit en als onfeilbaar
aangaande de waarheid, met betrekking tot alle facetten van het gemeente leven en de gemeentelijke tucht.

Wij geloven in één God, die van eeuwigheid bestaat uit drie personen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus voortgebracht is door de Vader, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd
Maria.

Wij geloven dat God de mens naar Zijn eigen beeld schiep. Daarna kwam de zonde de eerste mens binnen door
ongehoorzaamheid van zijn kant, resulterend in de geestelijke dood voor alle mensen.

Wij geloven dat Jezus Christus moest sterven voor de zonden van de mensheid zodat de mens weer verzoend kon
worden met God.

Wij geloven in de lichamelijke dood, begrafenis en opstanding van Christus.

Wij geloven in Zijn hemelvaart en Zijn aanstaande terugkeer naar de aarde.

Wij geloven in de aanvankelijke ontvangst van de Heilige Geest bij de bekering (Rom. 8:9), Zijn interne zegelwerk daarna
(Ef. 1:13), gevolgd door aanhoudende vervullingen van Zijn aanwezigheid binnenin ons (Ef. 5:18).

Wij geloven in de opstanding van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

Wij geloven in de regelmatige uitvoering van het breken van het brood en het nemen van wijn/druivensap om ons te
herinneren aan het verbond dat ten goede van ons door Christus' dood is opgericht.

Wij geloven in de doop van gelovigen door onderdompeling in water.

Wij geloven in de vijfvoudige bedieningsgaven van Efeze 4:11-12.

Wij geloven in het gebruiken van deze gaven in het gemeente leven en het beinvloeden van de gemeentes die we
dienen.

Wij geloven in de gelijkheid van alle personen, ongeacht hun ras, cultuur en sociale achtergrond.

Wij geloven dat het huwelijk een geschapen instelling is (ingesteld is door God) tussen een man en een vrouw. Een
relatie van seksuele aard buiten het huwelijk of tussen mensen van hetzelfde geslacht is in tegenspraak met de Bijbel
en daarom onacceptabel voor God en Zijn gemeente.



