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Introductie
De doop is belangrijk

Als u uw Bijbel oppakt en het Nieuwe Testament gaat doorlezen, zult u zich snel realiseren
dat God het dopen ongelooflijk belangrijk vindt.

Als het belangrijk is voor God, dan moet het ook belangrijk zijn voor ons. Maar waarom? En
wanneer moeten we gedoopt worden? Door wie? En hoe werkt het? Als je als kind gedoopt
bent, telt dat dan ook? Als je ooit hebt nagedacht over een van deze vragen, of als je een
nieuwe christen bent, hoop ik je te helpen de betekenis van deze grote stap in je christelijke
wandel te begrijpen.

Dit boekje staat vol Bijbelverzen - dat is met opzet. Sla ze alsjeblieft niet over. Het zijn de
meest cruciale onderdelen van wat u gaat lezen. Ik wil dat u, als volgeling van God, een
Bijbelse overtuiging vormt over deze belangrijke zaak.

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te berispen, te
verbeteren en op te leiden in de gerechtigheid, opdat de dienaar van God grondig wordt
toegerust voor elk goed werk. 2 Timotelis 3:16-17



Hoofdstuk 1
De theologie van de doop

Om de doop te begrijpen, moeten we eerst de verlossing begrijpen, en om de verlossing te
begrijpen, moeten we eerst de bekering begrijpen.

Bekering
Het woord "bekeren" (metanoia in het Grieks) betekent letterlijk omkeren en de andere

kant op lopen. Het is een woord dat je vaak tegenkomt als je het Nieuwe Testament
doorleest, vooral als Jezus spreekt. Het is interessant dat toen Jezus op aarde rondliep, Hij

dit woord "bekeren" steeds weer gebruikte om zijn belangrijkste boodschap samen te vatten.
Hij predikte dat mensen zich moesten bekeren en in Hem moesten geloven. Het is duidelijk
dat Jezus ieder mens oproept om zich af te keren van een leven geleefd voor eigen gewin en
zich te keren naar een leven volledig geleefd voor Hem.

En Jezus antwoordde hun: "Zij die gezond zijn hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen."
Lucas 5:31-32

Toen het volk dit hoorde, waren ze diep getroffen en zeiden tegen Petrus en de andere
apostelen: "Broeders, wat moeten we doen?" Petrus antwoordde: "Bekeert u en laat u allen
dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de

Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:37-38

De Heer is niet traag in het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen het als traagheid
opvatten. Hij is geduldig met u. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen zich
bekeert. 2 Petrus 3:9

Verlossing

Bekering en verlossing gaan hand in hand. Als we ons afkeren van ons zondige leven en ons
tot God wenden, worden onze zonden vergeven en ontvangen we het geschenk van
verlossing - berouw brengt verlossing. Dit is ongelooflijk nieuws! We kunnen worden
vergeven en goed worden gemaakt in Gods ogen. Jezus Christus leefde een volmaakt leven
en Hij stierf de dood die wij hadden moeten sterven.

Nu kunnen we gered worden van het eeuwig verderf en in plaats daarvan eeuwig leven
ontvangen. Geen wonder dat de Bijbel dit het "Evangelie" noemt, wat letterlijk "goed
nieuws" betekent.

Bekeert u dus en wendt u tot God, opdat uw zonden worden uitgewist en er tijden van
verkwikking komen van de Heer. Handelingen 3:19

Want uit genade bent u gered, door het geloof - en dat is niet uit uzelf, het is een gave van
God - en niet uit werken, zodat niemand zich kan beroemen. Efeze 2:8-9

Waterdoop

Redding en doop gaan ook hand in hand. Het ene is niet compleet zonder het andere. Wij
worden gered door berouw en geloof in God, niet door de doop (Lucas 23: 39-43). Maar de
logische en Bijbelse uitwerking van onze verlossing moet beginnen met de doop.



Bekeert u en laat u dopen, ieder van u. Handelingen 2:38

Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld
worden. Markus 16:16

En zo verscheen Johannes de Doper in de woestijn en predikte een doop van bekering tot
vergeving van zonden. Markus 1:4

Een van de criminelen die daar hing, beledigde hem: "Ben jij niet de Messias? Red jezelf en
ons!" Maar de andere misdadiger berispte hem. "Vreest u God niet," zei hij, "omdat u
hetzelfde vonnis hebt ondergaan? Wij worden terecht gestraft, want wij krijgen wat onze
daden verdienen. Maar deze man heeft niets misdaan." Toen zei hij: "Jezus, denk aan mij als
U in Uw koninkrijk komt." Jezus antwoordde hem, "Waarlijk Ik zeg u, vandaag zult u met Mij
in het paradijs zijn." Lukas 23: 39-43

(\




Hoofdstuk 2
Het symbool van de doop

De doop is niet alleen symbolisch, maar de symboliek van de doop bevat krachtige
waarheden voor ons als christenen. Voor een buitenstaander kan het onder water dompelen
van iemand onbeduidend en zelfs dwaas lijken. We moeten echter begrijpen waarom God
ervoor gekozen heeft dat al zijn volgelingen dit mysterieuze proces moeten doorlopen. Het
begrijpen van het krachtige beeld dat de doop schetst, zal je enorm helpen groeien in je
wandel met God.

De symboliek van de dood

Het is belangrijk voor elke christen om de betekenis van Jezus' dood aan het kruis te
begrijpen. Het was geen toeval. God plande dat het zou gebeuren en Jezus koos ervoor om
het te doen, ook al vond Hij het uiterst moeilijk. Hij deed dit omdat mensen het verdienen
om te sterven en naar de hel te gaan als straf voor hun zonden (ja, we hebben allemaal
tegen God gezondigd). Jezus, de enige perfecte persoon die ooit op deze aarde rondliep,
koos ervoor onze zonde op zich te nemen en in onze plaats te sterven. Daarom zijn zij die
zich tot Hem wenden vergeven en is de macht van de zonde gebroken.

Daarom moeten we het zo zien: Jezus stierf zodat wij konden "sterven" aan onze oude zelf.

Want wij weten dat ons oude ik met [Jezus] is gekruisigd, opdat het door de zonde beheerste
lichaam zou worden weggedaan, opdat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn -
want wie gestorven is, is van de zonde bevrijd. Romeinen 6: 6-7

Aangezien wij geloven dat Christus voor allen is gestorven, geloven wij ook dat wij allen aan
ons oude leven zijn gestorven. Hij stierf voor iedereen, zodat degenen die Zijn nieuwe leven
ontvangen, niet langer voor zichzelf zullen leven. In plaats daarvan zullen zij leven voor
Christus, die voor hen stierf en werd opgewekt. 2 Korintiérs 5: 14-15

De symboliek van de opstanding

Jezus is niet alleen gestorven, maar Hij is ook opgewekt tot een nieuw leven. Daarmee
bewees Hij dat Hij niet alleen mens was, maar ook God. De dood zou niet het laatste woord
hebben, maar God de Vader zou Jezus opwekken uit de dood. Op dezelfde manier sterven
wij als christenen niet alleen aan ons oude leven, maar worden wij opgewekt tot een nieuw
leven, waarin God ons door het verlossingswerk van binnenuit verandert.

Daarom moeten we het zo zien: Jezus werd opgewekt, zodat wij ook "opgewekt" en nieuw
gemaakt kunnen worden.

Hij werd overgeleverd om te sterven vanwege onze zonden, en hij werd tot leven gewekt om
ons in het reine te brengen met God. Romeinen 4: 25

Daarom, als iemand in Christus is, is de nieuwe schepping gekomen. Het oude is verdwenen,
het nieuwe is er! 2 Korintiérs 5: 17

Jezus stierf zodat wij konden "sterven". Jezus werd opgewekt, zodat wij konden "opstaan".

De symboliek van de doop: Dood en opstanding



Samengevat symboliseert de doop zowel Jezus' als onze eigen dood en opstanding. Toen je
christen werd, ben je "gestorven" en "opgestaan". Dit was een werk in je hart, dus in de
eerste plaats een innerlijk werk. De doop laat symbolisch zien wat er in je hart gebeurde
toen je gered werd. Het is dus een uiterlijke verklaring van een innerlijke waarheid.

De handeling van het afdalen in het water tijdens de doop staat voor de dood van je oude
leven. Vervolgens symboliseert de handeling van het uit het water halen je opstanding tot
nieuw leven. Het bootst de manier na waarop Jezus het graf inging (wanneer je onder water
gaat) en hoe Hij door de kracht van de Vader werd opgewekt en uit het graf kwam (wanneer
je uit het water wordt getrokken) met een nieuw leven.

Daarom zijn wij met hem begraven door de doop in de dood, opdat ook wij, zoals Christus uit
de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, een nieuw leven zouden leiden.
Romeinen 6: 4

...met hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt door uw geloof in de
werking van God, die Hem uit de dood heeft opgewekt.
Kolossenzen 2: 12

...want allen die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed.
Galaten 3: 27



Hoofdstuk 3
De kracht van de doop

De doop is meer dan alleen symbolisch. Gedoopt worden is een katalytische geloofsdaad
met de kracht om ons vooruit te helpen in onze wandel met God.

De doop herinnert ons aan onze redding

Wij worden niet persé gered door de doop, maar de doop kan een krachtige herinnering zijn
aan onze verlossing. Redding, die begint als een werk in ons hart, kan soms heel subjectief
aanvoelen. Alle christenen zullen tijden van twijfel doormaken, en zich zelfs afvragen of dit
subjectieve werk in ons hart echt heeft plaatsgevonden. De doop daarentegen is een fysieke
handeling die ons herinnert aan wat er in ons hart is gebeurd. Als we ooit twijfelen, kunnen
we terugkijken op deze bijzondere gebeurtenis en onszelf eraan herinneren dat we gedoopt
zijn - we zijn gered!

...en dit water symboliseert de doop die u nu ook redt - niet de verwijdering van vuil van het
lichaam, maar de belofte van een zuiver geweten tegenover God. 1 Petrus 3: 21

De doop doorbreekt de macht van de zonde

Veel verhalen uit het Oude Testament zijn wat de Bijbel noemt "schaduwen" van wat er in
het Nieuwe Testament zou gebeuren. Een schaduw wijst ons op het echte werk. Daarom
zien we dat de hele Bijbel niet alleen leidt naar de komst van Jezus, maar ons ook hints geeft
over hoe het leven na de dood en opstanding van Jezus eruit zou zien. Jezus zelf verscheen
na Zijn opstanding aan enkele van Zijn discipelen en "legde hun uit wat er in alle Schriften
over Hemzelf was gezegd". (Lucas 24: 27) De hele Bijbel gaat over Jezus.

Een van de belangrijkste schaduwen in het Oude Testament die ons een hint geeft van de
kracht die de doop voor gelovigen heeft, staat in het boek Exodus, wanneer God Mozes (een
schaduw van Jezus) naar zijn uitverkoren volk stuurt, dat gevangen werd gehouden door de
Egyptenaren (een schaduw van deze zondige wereld). God verricht wonderen door Mozes,
en uiteindelijk komt er redding voor het volk van God als het wordt bevrijd uit Egypte en zijn
weg begint te vinden naar het "beloofde land" (de hemel).

Er is echter een plotwending. Hoewel de redding tot Gods volk is gekomen, willen de
Egyptenaren hen niet helemaal loslaten, dus volgen zij Gods volk de woestijn in. Met andere
woorden, "de zonde" en "de wereld" willen hen niet met rust laten... klinkt dat bekend?
Gelukkig was (en is) God de baas, en opent Hij de Rode Zee voor Zijn volk om er doorheen te
gaan. Terwijl zij door het water gaan (een beeld van de doop), volgt Egypte hen. Dan sluit
God de oceaan net als Zijn volk er aan de andere kant uitkomt, waardoor de Egyptenaren
worden verpletterd en hun pogingen om Zijn volk weer gevangen te nemen worden gestopt.
Dat is wat God doet door de doop: Hij breekt de macht van de zonde over ons leven,
waardoor wij Hem gemakkelijker kunnen volgen!

Zeker, we zullen altijd moeten strijden tegen de zonde, net zoals de Israélieten moesten
strijden tegen de verleiding om terug te keren naar Egypte. Het verschil is nu dat wij niet
meer onder de controle van Farao (de duivel/zonde) staan, maar onder Mozes (Christus).

Dus het volk Israél liep door het midden van de zee op het droge, met muren van water aan
beide zijden! Toen achtervolgden de Egyptenaren - al Farao's paarden, wagens en
wagenmenners - hen tot in het midden van de zee. Maar vlak voor zonsopgang keek de Heer



op het Egyptische leger neer vanuit de pilaar van vuur en wolken, en Hij bracht hun troepen
in totale verwarring. Hij verdraaide hun wagenwielen, waardoor hun wagens moeilijk te
besturen waren. "Laten we hier weggaan - weg van deze Israélieten!" schreeuwden de
Egyptenaren. "De Heer vecht voor hen tegen Egypte!" Toen alle Israélieten de overkant
hadden bereikt, zei de Heer tegen Mozes: "Hef je hand weer over de zee. Dan zal het water
terugstromen en de Egyptenaren en hun strijdwagens bedekken." En toen de zon opkwam,
hief Mozes zijn hand boven de zee, en het water stroomde terug naar zijn gebruikelijke plaats.
De Egyptenaren probeerden te ontsnappen, maar de Heer veegde hen in de zee. Toen keerde
het water terug en bedekte alle wagens en wagenmenners - het hele leger van Farao. Van
alle Egyptenaren die de Israélieten de zee in hadden gejaagd, overleefde er niet één. Exodus
14:22-28

Ik wil niet dat jullie vergeten, lieve broeders en zusters, over onze voorouders in de wildernis
lang geleden. Allen werden geleid door een wolk die voor hen uit bewoog, en allen liepen
door de zee op het droge. In de wolk en in de zee werden zij allen gedoopt als volgelingen van
Mozes. 1 Korintiérs 10: 1-2



Hoofdstuk 4
Enkele vragen

Wie moet er gedoopt worden?

Als je een volgeling van Jezus bent, moet je je laten dopen. Er zijn verschillende gevallen in

de Bijbel die ons wijzen op het soort mensen dat zich zou moeten laten dopen. Hier zijn een
paar vragen die je jezelf kunt stellen. Als de antwoorden "ja" zijn en je bent nog niet gedoopt,
begin dan je handdoek maar klaar te leggen.

Vragen ter overweging
Gelooft u het goede nieuws over Jezus Christus?

Maar toen zij Filippus geloofden toen hij het goede nieuws van het koninkrijk van God en de
naam van Jezus Christus verkondigde, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.
Handelingen 8:12

Hebt u de boodschap van het Evangelie als waarheid aanvaard?

Zij die zijn boodschap aanvaardden werden gedoopt, en op die dag werden er ongeveer
drieduizend aan hun aantal toegevoegd. Handelingen 2:41

Hebt u berouw gehad over uw zonden en u tot God gewend voor verlossing?

Toen het volk dit hoorde, was het tot het hart geraakt en zei tot Petrus en de andere
apostelen: "Broeders, wat moeten wij doen?" Petrus antwoordde: "Bekeert u en laat u allen
dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de

Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2: 37-38

Ben jij een discipel (volgeling) van Jezus met een verlangen om met Hem te blijven wandelen?

Ga dan op weg en maak alle volken tot discipelen, doop hen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, en leer hen te gehoorzamen aan alles wat Ik u opgedragen heb. En
Ik ben altijd bij u, tot aan het einde van de wereld." Matteliis 28: 19-20

Opnieuw gedoopt worden

Het is begrijpelijk als u op dit punt in het boekje komt en vragen hebt, zoals: hoe zit het met
degenen die als kind gedoopt zijn en nu als volwassene gedoopt willen worden? Hoe zit het
met mensen die lange tijd christen zijn geweest, maar teruggevallen zijn en zich na
terugkeer tot God afvragen of het goed is om opnieuw gedoopt te worden?

In dit gedeelte zal ik proberen een zeer elementaire uitleg te geven om degenen te helpen
die zich willen laten dopen maar niet zeker weten of de Schrift dit toestaat. Voor een meer
gedetailleerd standpunt over het onderwerp kinderdoop, zie hoofdstuk 6 van dit document
(Kinderdoop vs. Geloofsdoop).

Het bijbelse patroon: Redding dan doop

Of je nu als zuigeling of als volwassene (die vervolgens is afgegleden) bent gedoopt, het
Bijbelse antwoord op de herdoop blijft hetzelfde. Het heeft te maken met de volgorde van
redding en doop in de Schrift.



In de Bijbel wordt de doop altijd voorafgegaan door een verslag van iemand die gered wordt.
Het is nooit andersom. Dus, de enige vraag die je moet stellen is of je gered was toen je
gedoopt werd. Zo ja, dan hoef je niet opnieuw gedoopt te worden. De oplossing voor
terugval na verlossing is berouw, niet herdoop. Als het antwoord nee is (dat je niet gered

was toen je gedoopt werd), dan zou je sterk kunnen overwegen je opnieuw te laten dopen.

De vraag of je al dan niet gered werd toen je als kind gedoopt werd, zou gemakkelijk te
beantwoorden moeten zijn. Mensen maken de zaak ingewikkeld door wat ik noem
"theologische gymnastiek" te doen, door de Schrift te verdraaien om haar aan te passen aan
hun eigen vooropgezette ideeén, en dat is een grote fout. Houd het simpel en vraag jezelf af
of het mogelijk is dat een baby in zijn/haar hart gelooft en met zijn/haar mond belijdt en zo
gered wordt, zoals Romeinen 10:9 leert.

De vraag of je al dan niet gered was toen je als volwassene gedoopt werd, vooral als er
weinig tot geen bewijs van redding was in je leven, kan een ingewikkelde vraag zijn om te
beantwoorden. Ik zou je willen aanmoedigen om het voor te leggen aan de Heer en zelfs aan
je kerkleiders. Als er ook maar de geringste twijfel is, zou ik je willen aansporen om je liever
opnieuw te laten dopen. Zorg er wel voor dat u werkelijk gered bent voordat u dat doet.

Toen het volk dit hoorde, was het tot het hart geraakt en zei tegen Petrus en de andere
apostelen: "Broeders, wat moeten wij doen?" Petrus antwoordde: "Bekeert u en laat u allen
dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de

Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2: 37-38

Wie mag dopen?
De Bijbel leert nooit dat alleen voltijdse kerkleiders anderen mogen dopen. De enige Bijbelse
voorwaarde is dat degene die jou doopt een volgeling van Jezus is die gedoopt is.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen, doop hen in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen te gehoorzamen aan alles wat Ik jullie heb
opgedragen. En Ik ben altijd bij u, tot aan het einde van de wereld. Matthelis 28: 19-20

De gerespecteerde theoloog Wayne Grudem bevestigt dit: "...het lijkt in principe niet nodig
het recht om te dopen te beperken tot gewijde geestelijken" (Systematic Theology, 983-84).
Integendeel, zegt hij, de Schrift staat alle "volwassen gelovigen toe nieuwe bekeerlingen te
dopen".

Wanneer moet iemand gedoopt worden?

Als u een christen bent, is het eerste bevel van God aan u om u te laten dopen. Je hoeft niet
te wachten. Jezus is niet alleen onze Redder, maar ook onze Heer. Omdat Hij onze Heer is,
moeten we zijn bevelen gehoorzamen, zelfs als we ze ontmoedigend of moeilijk te begrijpen
vinden.

Als u Mij [Jezus] liefhebt, houdt u zich aan Mijn bevelen. Johannes 14:15

En waar wacht je nu op? Sta op, laat u dopen en was uw zonden weg, terwijl u Zijn naam
aanroept. Handelingen 22:16

Hoe moet iemand gedoopt worden?



Het Griekse woord Bantilw (baptizo) betekent onderdompelen of dompelen. Wij zien het
besprenkelen van water niet als een Bijbelse vorm van dopen. Als er voldoende water
beschikbaar is, leert de Bijbel dat we volledig onder water moeten worden gedompeld.

Op hun weg kwamen ze bij water en de kamerling zei: "Kijk, hier is water. Wat staat mij in de
weg om gedoopt te worden?" En hij gaf opdracht de wagen te stoppen. Toen gingen Filippus
en de kamerling het water in en Filippus doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de
Geest van de Heer Filippus plotseling mee, en de kamerling zag hem niet meer terug, maar
ging verheugd zijn weg. Handelingen 8: 36-39



Hoofdstuk 5
Algemene bezwaren tegen de doop

Er zijn vele redenen waarom mensen zich niet laten dopen. Als volgelingen van Christus
kunnen wij het ons echter niet veroorloven dit ongelooflijke gebod dat ons is gegeven, te
missen. Door de doop te verwaarlozen, beroven wij onszelf van een nauwere band met God.
Laten we daarom eens kijken naar een paar redenen die mensen vaak aanvoeren om zich
niet te laten dopen, en naar een Bijbels antwoord op elke reden.

"lk wacht tot God tot me spreekt."

Als hedendaagse christenen hebben wij het prachtige voorrecht dat de Bijbel voor ons vrij
beschikbaar is. De Bijbel is Gods onfeilbare Woord dat ons instructies geeft voor het
dagelijks leven. Hoewel God ook op andere manieren spreekt, spreekt Hij nooit buiten de
grenzen die in de Schrift zijn vastgelegd. Hij zal ons nooit vragen iets te doen wat de Schrift
tegenspreekt. Hij zal ons ook nooit vragen iets niet te doen wat de Bijbel ons duidelijk leert.
Hetzelfde geldt voor de doop: de Bijbel leert het, dus moeten we het doen.

Wacht niet op een stem uit de hemel. Pak je Bijbel, lees hem en gehoorzaam.

En waar wacht je nu op? Sta op, laat u dopen en was uw zonden weg, terwijl u Zijn naam
aanroept. Handelingen 22:16

"lk wil gedoopt worden op een speciale plaats of door een specifieke persoon."

Er is niets mis mee om te willen dat een specifiek iemand je doopt, of om een verlangen te
hebben om op een speciale plaats gedoopt te worden. Maar als dit ten koste gaat van
gehoorzaamheid aan God, leg dan liever uw verlangens neer. Als je er door de Bijbel en dit
boekje van overtuigd bent dat je gedoopt moet worden, moet je niet te lang wachten. God
wil niet dat we Zijn wil voor ons leven uitstellen.

Dus beginnend met ditzelfde Schriftgedeelte, Filippus vertelde hem het goede nieuws over
Jezus. Terwijl ze verder reden, kwamen ze bij water, en de kamerling zei: "Kijk! Daar is water!
Waarom kan ik niet gedoopt worden? Handelingen 8: 35-36

"lk voel me geen goed genoeg christen om gedoopt te worden."

Eris zulk goed nieuws voor je - je bent niet goed genoeg! Niemand van ons is dat! Dat is
precies waarom Jezus kwam om te sterven aan het kruis. Als je een wedergeboren christen
bent met een verlangen om God de rest van je leven te dienen, ook al vind je dat moeilijk, ga
dan door en laat je dopen.

Want uit genade bent u gered, door het geloof - en dat is niet uit uzelf, het is een gave van
God - niet uit werken, zodat niemand zich kan beroemen. Efeziérs 2: 8-9

"Mijn familie zou het niet goedkeuren dat ik gedoopt word"
Het eren van je ouders is iets waar de Bijbel grote nadruk op legt. Dit mag echter nooit ten
koste gaan van het gehoorzamen van God. Wij moeten God gehoorzamen véér de mensen.

De beste manier om te begrijpen hoe dit werkt is door te kijken naar wat de Bijbel leert over
christenen die de overheid gehoorzamen. Het Woord van God is duidelijk dat we ons
moeten onderwerpen aan de overheid, zelfs als we het niet met hen eens zijn.



ledereen moet zich onderwerpen aan de overheid. Want alle gezag komt van God, en de
gezagsdragers zijn daar door God geplaatst. Dus wie in opstand komt tegen het gezag, komt
in opstand tegen wat God heeft ingesteld, en zal gestraft worden. Romeinen 13: 1-2

Dit alles verandert echter wanneer die bestuurlijke autoriteiten ons vragen om iets te doen
dat buiten de wil van God valt, zoals in de Bijbel wordt geleerd. Het is op dit punt dat wij als
christenen voet bij stuk moeten houden en gehoorzaamheid aan God als hoger gebod
moeten stellen.

De eerste discipelen werden met zo'n situatie geconfronteerd toen de overheid hen gebood
niet over Jezus te prediken. Hoewel zij wisten dat gehoorzamen aan het gezag het juiste was,
konden zij dat niet doen, omdat zij daarmee God ongehoorzaam zouden zijn. Let op hun
reactie:

Maar Petrus en de apostelen antwoordden: "Wij moeten God gehoorzamen en geen
menselijke autoriteit." Handelingen 5:29

Hetzelfde geldt voor het eren van onze familie, in het bijzonder onze ouders. Voor zover
mogelijk verwacht God dat wij hen eren en gehoorzamen. Als God ons echter iets anders
opdraagt (zoals de doop), dan moeten we God gehoorzamen en niet onze ouders.

Dit kan nog steeds op een respectvolle manier gebeuren, en ik raad u aan te proberen uw
redenering aan hen uit te leggen. Misschien begrijpen ze het wel en steunen ze uw beslissing
zelfs. Overweeg hen dit boekje te geven om te lezen als zij vragen hebben die moeten
worden beantwoord.



Hoofdstuk 6
Kinderdoop Vs. Geloofsdoop

Een eenvoudige lezing van de Schrift zou, naar mijn mening, iedereen tot dezelfde
basisconclusie over de doop moeten leiden. Het is geen ingewikkelde zaak, en ik dring er bij
iedere christen op aan de Bijbel door te lezen en de Schrift toe te staan zijn overtuiging over
dit belangrijke onderwerp te vormen.

Wat deze zaak wat ingewikkelder maakt, is dat veel kerken, zowel rooms-katholieke als
protestantse, er een andere opvatting op nahouden dan die welke in dit boekje wordt
uiteengezet. In theologische termen houdt dit boekje vast aan het credo-doopsel - de
opvatting dat gelovigen worden gedoopt na hun geloofsbelijdenis. De leeftijd van de
dopeling staat niet echt ter discussie, zolang hij maar in staat is het geloof in Jezus Christus

te belijden en de vruchten van berouw te dragen. Dit wordt ook wel "geloofsdoop" genoemd.
De alternatieve leer is die van het pedo-doopsel - het geloof dat de kinderen van christenen
als baby gedoopt moeten worden. |k geloof dat deze leer niet alleen onbijbels is, maar ook
gevaarlijk. Dit wordt ook wel "Kinderdoop" genoemd.

Het is de moeite waard te wijzen op enkele verschillen in geloof binnen het kamp van de
kinderdoop: Het rooms-katholicisme gelooft dat bij het dopen van een zuigeling
gerechtigheid (verlossing) wordt toegekend. Dit betekent dat volgens hen de verlossing
plaatsvindt wanneer een baby wordt gedoopt. Dit staat in schril contrast met het evangelie
van de Bijbel. Het is uiterst gevaarlijk, want het bevordert de eigengerechtigheid, of het
geloof dat we door onze eigen goede werken - in dit geval door ons te laten dopen - een
goede positie voor God kunnen verwerven. Dit spuwt in het gezicht van Jezus en de zeer
hoge prijs die Hij voor ons heeft betaald aan het kruis.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Protestantse kerken die vasthouden aan de kinderdoop (zoals anglicanen, lutheranen,
gereformeerden enz.) hebben een iets andere opvatting. De meeste van hen geloven dat de
kinderdoop een teken is van ons verbond met God en dus niet heilbrengend van aard is.
Volgens deze opvatting worden nieuwe christenen als volwassenen gedoopt, terwijl
degenen die uit leden van de kerk worden geboren als zuigelingen worden gedoopt. Zij leren
dat de doop het fysieke teken van de besnijdenis vervangt (waarover later meer), maar ons
geen verlossing oplevert. In die zin stellen zij terecht dat het geloof in Jezus Christus redding
brengt en niet de doop. Hoewel dit standpunt dichter bij het standpunt van dit boekje ligt, is
het nog steeds geen standpunt dat veel gewicht in de schaal legt wanneer het wordt afgezet
tegen het Woord van God.

De argumenten voor kinderdoop

In dit gedeelte probeer ik de overtuigingen van de voorstanders van de kinderdoop
nauwkeurig weer te geven, terwijl ik omwille van de beknoptheid niet te veel in detail
probeer te treden. Er zijn drie belangrijke argumenten voor de kinderdoop. Ik zal ze hier
opnoemen en vervolgens op elk ervan een Bijbels antwoord geven.

Besnijdenis werd vervangen door doop
Zij die deze visie aanhangen geloven dat (gebaseerd op Kolossenzen 2: 11-12 en
Handelingen 2:39) de doop de besnijdenis vervangt. In het Oude Verbond werd een zuigeling




besneden als hij acht dagen oud was. In het Nieuwe Verbond (zeggen zij) wordt men als
zuigeling gedoopt. De biologische leeftijd blijft min of meer gelijk, maar het een wordt
vervangen door het ander.

Dit argument draait om de leeftijd waarop de doop plaatsvindt. Zoals zojuist is gezegd, zijn
voorstanders van de kinderdoop van mening dat de doop ongeveer 8 dagen na de geboorte
van een kind moet plaatsvinden. Voor hen is dit het moment waarop iemand deel gaat
uitmaken van de familie van God. Zij zien christenen in een soortgelijk licht als de joden in
het Oude Testament, waarbij als de ouders van het kind christenen zijn, dat kind in de
familie van God wordt geboren. De fysieke geboorte van het kind bepaalt dus de leeftijd
waarop het wordt ingewijd in de christelijke familie. Zij hebben daar niets over te zeggen,
net zoals joodse kinderen niets te zeggen hebben over hun joodse geboorte.

Maar iemands biologische leeftijd lijkt geen bepalende factor meer te zijn, nu we onder het
Nieuwe Verbond zijn. Wat de inwijding in Gods gezin bepaalt, is niet langer de biologische
maar de geestelijke geboorte. Onder het Oude Verbond werd iemand fysiek geboren in Gods
familie als Jood. Onder het Nieuwe Verbond wordt iemand geestelijk in Gods gezin geboren
als hij christen wordt. We zouden het er dus over eens kunnen zijn dat de doop moet
plaatsvinden zodra iemand tot de familie van God is toegetreden. De Schrift laat ons echter
geloven dat dit gebeurt wanneer iemand zijn geloof in Christus stelt (en geestelijk wordt
wedergeboren) en niet wanneer hij biologisch wordt geboren.

Jezus antwoordde: "lk zeg u zeer waarachtig: niemand kan het Koninkrijk Gods zien, tenzij hij
opnieuw geboren wordt." Johannes 3:3

Bovendien leert de Bijbel nergens expliciet dat de besnijdenis wordt vervangen door iets
anders. Het lijkt er veeleer op dat ze wordt afgeschaft, en de niet-Joden wordt geleerd dat
de besnijdenis van het hart het belangrijkste is.

Was een man al besneden toen hij geroepen werd? Hij mag niet onbesneden worden. Was
een man onbesneden toen hij werd geroepen? Hij moet niet besneden worden. Besnijdenis is
niets en onbesnedenheid is niets. Het houden van Gods geboden is wat telt. 1 Korintiérs 7:
18-19

"Huishoudens" werden gedoopt in het Nieuwe Testament

Voorstanders van de kinderdoop wijzen er ook op dat ongeveer een kwart van alle dopen
die in het Nieuwe Testament zijn opgetekend geen individuele dopen waren, maar dat hele
huishoudens werden gedoopt. Zij zeggen dat dit "sterk suggereert, hoewel het niet bewijst,
dat er onder de gedoopten ook kinderen waren" (Sproul 41:52).

Wij weten dat "huishoudens" in het Nieuwe Testament een zeer ruim begrip was, en
verwees naar man, vrouw en kinderen, maar ook slaven, andere ongehuwde familieleden en
zelfs zakenpartners. Het is dus mogelijk dat zich onder de gedoopten ook zuigelingen
bevonden. Dit gezegd zijnde, kunnen we onze theologie niet baseren op veronderstellingen.
Doen we dat wel, dan begeven we ons op gevaarlijk terrein. Als we de rest van de Bijbel in
aanmerking nemen, is het waarschijnlijker dat al degenen in het "huishouden" ook
reageerden op de evangelieboodschap en gered werden voordat ze gedoopt werden.

Laten we als voorbeeld een van deze situaties bekijken:



Zij antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus, en u zult gered worden - u en uw gezin." Toen
spraken zij het woord van de Heer tot hem en tot alle anderen in zijn huis. Op dat uur van de
nacht nam de gevangenbewaarder hen mee en waste hun wonden; daarna werden hij en zijn

hele gezin onmiddellijk gedoopt. Handelingen 16: 31-33

Merk op dat het evangelie niet alleen aan de hoofdpersoon, de gevangenbewaarder, werd
verkondigd, maar aan het hele gezin. Ze hadden allemaal de kans om te reageren.

De geschiedenis leert dat vroege christenen kinderen doopten

Paedo-Baptisten leren dat "de eerste directe vermelding van de kinderdoop rond het
midden van de tweede eeuw na Christus is". Zij leggen uit dat "wat opmerkelijk is aan deze
verwijzing, is dat zij ervan uitgaat dat de kinderdoop de universele praktijk van de kerk is"
(Sproul 42:52).

Hoewel de vroege kerkgeschiedenis ons inzicht geeft in hoe de Bijbel werd toegepast door
degenen die het dichtst bij het leven van Jezus' aardse bediening stonden, is zij geenszins
gezaghebbend voor het vaststellen van de leer. Het is ook geldig om te zeggen dat het niet
lang duurde voordat een groot deel van de kerk afweek van de leer van de Schrift. In het
boek Openbaring spreekt de verrezen Jezus via de apostel Johannes. Hij richt zich tot zeven
van de vroegst bekende christelijke kerken in de geschiedenis. Deze brieven zijn lang voor de
tweede eeuw na Christus geschreven, en zelfs dan berispt Jezus sommige van deze kerken
scherp en verklaart Hij dat Hij sommige van hen zelfs heeft verlaten. We kunnen daarom
met een goed geweten de kerkgeschiedenis niet gebruiken om theologie te rechtvaardigen,
tenzij onze theologie goed geworteld is in de Bijbel. Ons standpunt als christenen moet altijd
zijn dat de Bijbel primair onze leer bepaalt.

Orthodoxie, of de algemene opvatting die door de kerkgeschiedenis heen werd gehuldigd,
moet openstaan voor kritiek als er een sterke bijbelse basis is voor de kritiek. De kinderdoop
is niet de enige orthodoxe opvatting die door de kerkgeschiedenis heen is gehuldigd, maar
zelfs als dat wel zo was, is er genoeg in de Bijbel om er sterk tegenin te gaan. Stellen dat "het
Nieuwe Testament noch uitdrukkelijk gebiedt om zuigelingen te dopen, noch uitdrukkelijk
verbiedt om hen te dopen" (Sproul 42:S2) is geen manier om de Bijbel onze theologie te
laten dicteren, vooral wanneer er zo'n sterk Bijbels argument is voor de geloofsdoop.

De argumenten voor de doop van gelovigen

De theologie van de doop hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. De Bijbel is er duidelijk over, en
onze beste reactie zou zijn God te gehoorzamen in plaats van redenen en argumenten te
zoeken om onze ongehoorzaamheid te rechtvaardigen. Zodra je "theologische gymnastiek"
moet gaan doen om iets te begrijpen dat in de Schrift heel duidelijk is, moeten er rode
vlaggen omhoog gaan. Laten we eens kijken naar enkele argumenten voor de geloofsdoop.

Het middel tot verlossing volgens de Bijbel: Geloof, niet de doop

Wij worden gered door genade alleen, door geloof alleen, in Christus alleen. De doop, en
vooral de kinderdoop, is geen middel tot redding. Het idee dat redding komt door de doop,
hoewel het niet door alle pedo-Baptisten wordt onderwezen, is er een die gemakkelijk in
deze manier van denken kan sluipen. Maar in de wetenschap dat redding alleen door geloof
plaatsvindt, lijkt het logisch dat men zich na de redding laat dopen.

Want wij beweren dat iemand gerechtvaardigd wordt door het geloof, los van de werken van
de wet. Romeinen 3:28



Want uit genade bent u gered, door het geloof - en dat is niet uit uzelf, het is een gave van
God - niet uit werken, zodat niemand zich kan beroemen. Efeze 2: 8-9

Als u met uw mond verklaart: "Jezus is Heer" en in uw hart gelooft dat God Hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u gered worden. Want met uw hart gelooft u en wordt u
gerechtvaardigd, en met uw mond belijdt u uw geloof en wordt u gered. Romeinen 10: 9-10

Het bijbelse patroon: Redding dan doop

Zoals eerder gezegd, komt er een duidelijk patroon naar voren als men alle passages in het
Nieuwe Testament bekijkt die betrekking hebben op de doop. Eerst komt de verlossing, dan
de doop. Het is nooit andersom en er is geen enkel geval in de Bijbel waarin iemand gedoopt
wordt voordat hij gered is.

Vanwege dit patroon wordt de gelovige doop niet de volwassenendoop genoemd. Leeftijd is
geen bepalende factor. Het enige dat telt is geloof. Als een kind in staat is zijn geloof in
Christus te verklaren, dan mag het gedoopt worden.

Petrus antwoordde: "Bekeert u en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus tot
vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen
2:38

Het voorbeeld van Jezus

Het voorbeeld van Jezus, die werd gedoopt hoewel Hij als Jood was besneden, is
waarschijnlijk een van de sterkste argumenten voor de geloofsdoop. Hetzelfde geldt voor
het feit dat de vroege kerk oorspronkelijk alleen bestond uit Joden die werden gedoopt toen
zij in Christus gingen geloven.

Zodra Jezus gedoopt was, ging hij uit het water omhoog. Op dat moment werd de hemel
geopend en zag hij de Geest van God als een duif op hem neerdalen. Mattheiis 3:16

Toen alle mensen gedoopt werden, werd ook Jezus gedoopt. En terwijl Hij bad, werd de
hemel geopend en daalde de Heilige Geest als een duif lichamelijk op Hem neer. En er kwam
een stem uit de hemel: "Jij bent Mijn Zoon, die Ik liefheb; in Jou heb Ik een welbehagen."
Lukas 3: 21-22



Hoofdstuk 7
Doop op de dag zelf

Er zijn verschillende praktische zaken om in gedachten te houden bij het plannen van je
doop. Als u graag gedoopt wilt worden, spreek dan met een van uw geestelijke leiders en
vraag of u zo snel mogelijk een datum kunt prikken voor deze speciale dag.

Wat de details van de gebeurtenis betreft, schrijft de Bijbel niet precies voor waar of hoe de
doop moet plaatsvinden. Daarom kan elke kerk of leider een specifieke voorkeur hebben
met betrekking tot een plaats, tijd of manier waarop zij het liefst dopen. Ga in gesprek met
een van uw leiders om meer te weten te komen.

Hier zijn een paar tips om in gedachten te houden:

® Nodig vrienden en familie uit. Dit is zo'n prachtig moment, dus probeer het te delen
met de mensen om je heen, als dat mogelijk is.

® Als u wilt dat een specifiek persoon u doopt, spreek dan met uw plaatselijke leiders
zodat dit van tevoren kan worden geregeld.

® Draag donkere kleding om je eerbaarheid te bewaren. Vergeet niet dat je drijfnat zult
zijn terwijl anderen toekijken, dus denk goed na over wat je draagt.

® Denk aan een handdoek. Het is misschien een goed idee om die te bewaren in de buurt
van de plek waar je gedoopt wordt.

® \Wanneer u onder water gaat, houd dan uw armen dicht bij uw lichaam. Uw natuurlijke
reactie kan zijn om uw armen op te tillen wanneer u gedoopt wordt, maar probeer ze
dicht bij uw borst te houden, zodat u volledig onder water kunt. Sommige mensen
sluiten liever hun neus met hun ene hand.

® Overweeg een vriend te vragen een foto of video te maken als er achteraf voor je
gebeden wordt.

® Geniet ervan! Neem de tijd om tot God te spreken voor en na je doop. Dit is een
bijzonder moment tussen jou en je hemelse Vader, dus vergeet niet het in je op te
nemen.




Hoofdstuk 8
Doop devotie

Lees het volgende Bijbelgedeelte door en denk erover na. Het gaat over de betekenis van de
doop in het leven van een christen.

Wat zullen we dan zeggen? Zullen we blijven zondigen zodat de genade toeneemt? In geen
geval! Wij zijn degenen die aan de zonde gestorven zijn; hoe kunnen wij daarin nog langer
leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dus met hem begraven door de doop in de dood, opdat ook wij, zoals Christus uit de
dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, een nieuw leven zouden leiden.
Romeinen 6: 1-4

Wat denk je dat deze tekst betekent? Hoe is het op jou van toepassing?

Neem de tijd om na te denken over je eigen verlossing. Dank God voor het feit dat je
"gestorven" bent aan je oude leven en dat Hij je heeft "opgewekt" en je nieuw leven heeft

gegeven.




De doop is een openbare aangelegenheid. Zijn er vrienden of familieleden die u wilt
uitnodigen voor uw doop? Neem even de tijd om God te vragen je aan specifieke mensen te
herinneren, en schrijf dan hun namen op. Je weet maar nooit, misschien gebruikt God jouw
doop om in hun leven te werken.




